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We brengen Hemelvaart

dicht bij peuters door te
focussen op ‘wachten’.
De vrienden van Jezus

moeten in het verhaal

van vandaag wachten

en dat is iets wat peuters

ook veel moeten doen

in hun leven. Wachten

op papa en mama,

omdat ze even staan te

praten. Wachten tot je
uit bed mag. Wachten
tot je eindelijk jarig bent.
Zo komt het verhaal
dichtbij!

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap



Wat heb
je nodig?

Mijn
Peuterbijbel
Snoepijes of iets
anders lekkers
.

Een mobiele
telefoon of iets
anders waarop je
een timer kunt laten
Zien
.
Eventueel voor de
extra activiteit
(die is bij deze
Peuterparty wel aan
te raden, anders
is hij niet zo mooi
afgesloten voor de
peuters):

.
papier
.
watten
.
lijm
.
voor jou als leiding:
een schaaren
stiften

Roep de peuters vanuit hun spel in de
kring met het volgende liedje:

We maken een kringetje
Van jongens en van meisjes
We maken een kringetje
Van tralala

Als alle peuters er zijn, maak je het liedje
af. Kijk zelf of je dit staand doef (jets
onrustiger) of zittend. Je kunt zittend ook
een buigende beweging maken met de
peuters.

Maak nu een buiging
Maak nu een buiging

Bij de hand, bij de hand
Pak je vriendje bij de hand




2. Welkom &P gebed

‘We gaan zo een verhaal lezen over God. God is al-
tijd bij ons. We kunnen Hem niet zien, maar je kunt
wel met Hem praten. Dat doe je door je handen te
vouwen (doe het voor!) en je ogen dicht te doen!

Lieve God,

we komen vandaag samen bij U.
Met...en...en...en...en...en...
(benoem de namen van de kinderen en leg
eventueel je hand zacht op

hun hoofd als je hun naam noemt)

Dat is fijn!

Wilt U bij ons zijn als we lezen uit uw
boek?

En dan zeggen we nu samen... ‘Amen!’
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3. Bibelyerhaal

Introductie

Begin het verhaal vandaag
door met z'n allen uit het
raam te kijken. Als het lekker
weer is, kun je het verhaal
ook buiten doen. Ga met

de kinderen op een kleedje
liggen en kijk naar de wolken.
Wat zie je allemaal?

Zing daarna een liedje
om over te gaan naar het
bijbelverhaal (klap op de
maat in je handen):

Hé, luister mee naar
een nieuw verhaal
Een nieuw verhaal uit
het boek van God

Hé, luister mee naar
een nieuw verhaal
Een nieuw verhaal uit
het boek van God

Vertel

Lees het verhaal Jezus
gaat naar de hemel voor,
op bladzijde 182.

Tips:

e Kijk op bladzijde 185
niet meer helemaal
naar huiten, maar kijk
wel omhoog (desnoods
naar het plafond). De
kinderen krijgen nu
dezelfde ervaring als de
vrienden van Jezus als
jij ineens roept: ‘Stop
eens met dat kijken naar
de lucht!’

Richt je op het wachten:
‘|ezus is naar God, en de
vrienden zijn nu alleen.
Maar Jezus belooft de
vrienden: “lk stuur iemand

om jullie te helpen.” Daar
moeten de vrienden wel
eerst op wachten. Wachten
is best moeilijk. Moeten jullie
ook weleens wachten?’ Geef
zelf ook wat voorbeelden

op het niveau van peuters:
‘Zegt mama weleens: nog
één nachtje slapen?’ ‘Moet
je weleens wachten als

papa met iemand anders
praat?’ ‘Mag je altijd
snoepjes of moet je ook ‘ ‘o
weleens wachten?’ Het kan
dat er nu ook voorbeelden
bij de kinderen opkomen.
Praat er even over door voor
je met de kinderen gaat
proberen te wachten.



Zing

Zing eerst het liedje
Eventjes wachten met
de kinderen uit Elly en
de Wiebelwagen.

Nog eventjes wachten
Dan zal het wel gaan
Nog eventjes wachten
Dan komt het eraan

Een alternatief is het
refrein van het liedje
Wachten duurt zo lang van
Ernst, Bobbie en de rest,
dat is online misschien
beter te vinden.

Doe

Geef de kinderen allemaal
iets lekkers (iets kleins,
bijvoorbeeld een stukje
appel), maar ze mogen het
niet meteen opeten. Zet een
timer op je mobiel op 1 minuut
en wacht met de kinderen

tot hij afgaat. Maak er iefs
gezelligs van. Giechel samen,
wiebel heen en weer, zing nog
een keer het ‘wacht-liedje,
zucht zogenaamd diep omdat
het zo lang duurt. En... ja,

we mogen het opeten! Wat
konden de peuters al goed
wachten! Eet het lekker

samen op.

Y Muziek

Vertel dat de vrienden van
Jezus niet voor niks wachten.
Want als de heilige Geest
komt, dan komt God heel dicht
bij hen, en ook bij ons. God
woont dan niet meer in een
huis, een kerk of in de tempel.
Nee, wij worden zelf een huisje
voor God. Door de heilige
Geest kan God in ons wonen
en heel dicht bij ons zijn.

Zing:

Herhaal het wachtliedje
van eerder, maar letf op:
er verandert een woord!

Nog eventjes wachten
Dan zal het wel gaan
Nog eventjes wachten
Dan komt Hij eraan



Vraag de kinderen dan:
wie? De heilige Geest!

En zing het liedje daarna
nog een keer. Leuk met
muziekinstrumentjes.
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5. 50t af

Sluit af door te benoemen

dat het leuk was, en geef
een complimentje. Zeg dan
met een geheimzinnige stem
en een glimlach tegen de
peuters:

Ennu...

is ons kringetje klaar.
We doen het boek
weetr... dicht!

High five en...

spelen maar!

(Of ‘knutselen maar’, als
je de aansluiteinde extra

activiteit doet)



Extra
o teit

De kinderen maken

een wachtkalender met
het aantal dagen tot
Pinksteren. Dat is een
groot en dik vel papier,
met langs de rand vakjes
voor de wachtdagen. Die
kunnen ze thuis ophangen
en elke keer kunnen ze de
wasknijper een dag verder
zetten door hem een vakje
op te schuiven. Hoelang de
wachtkalender duurt, ligt
eraan wanneer je met de

peuters Pinksteren viert.

Om de wachtkalender te
versieren, kun je wolken

van watten maken. Knip

van tevoren grote wolken
van papier. Plak met de
peuters watten op de wolk:
die dotten watten kunnen
ze zelf uit elkaar trekken en
plakken. Dat vinden ze leuk
en inferessant om te doen.
Plak de wolk (die staat voor
Hemelvaart) daarna op de
wachtkalender. Het kan op
deze manier, maar het kan
natuurlijk ook op heel veel
andere manieren: laat je

creativiteit erop los.

Tip: zing tijdens het
knutselen nog een aantal

keer het wachtliedje!




