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We brengen Palmpasen dicht 
bij peuters door te focussen op 
het feest van Palmpasen. Ook 
in het leven van peuters komen 
regelmatig feestjes voor, dus dat is 
automatisch iets dat dichtbij staat. 
Vandaag vieren we feest voor Jezus 
en om precies te zijn vieren we het 
palmpasenfeest. Dit is heel leuk 
voor peuters omdat je het zo goed 
kunt uitspelen en dat gaan we deze 
Peuterparty ook doen. Daarvoor 
hebben we wel palmbladen nodig 
om mee te zwaaien. Daarom komt 
de extra activiteit deze keer niet 
ná, maar vóór het verhaal. 
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Mijn  
Peuterbijbel

• 
groene vellen papier, 
eventueel geknipt in 
de vorm van brede 

palmbladeren
•

voor de extra  
activiteit, die je  

eventueel van tevoren 
kunt doen:  

kinderscharen  
en plakband

•
jassen van de 

kinderen/leiding 
en kleden, sjaals en 

dekens
•

eventueel een plastic 
ezelfiguurtje of 

een ezeltje van het 
viltbord; je kunt 
ook een plaatje 

van een ezeltje met 
Jezus printen en 

plastificeren.  

Wat heb 
je nodig?

Deze extra activiteit komt 
vóórdat je met de kring 
begint. Wat de kinderen 
maken, kunnen ze dan 
gebruiken in het spel. 
We gaan palmbladeren 
maken, waarmee de 
peuters zwaaien.  

Voor peuters van ongeveer 
2,5 jaar: leg kinderscharen 
(belangrijk, want die zijn 
veiliger) op tafel en groene 
vellen papier, eventueel 
geknipt in de vorm van 
palmbladeren. Laat de 
peuters experimenteren met 
de scharen en het papier. 
Dit vinden ze vaak reuze 
interessant. Blijf er natuurlijk 
bij en zorg dat er geen 
gevaarlijke situaties ontstaan. 
Laat de kinderen proberen 

om kleine knipjes in het 
papier te knippen, zodat 
er palmbladeren ontstaan. 
Stuur niet te veel, laat ze 
gewoon experimenteren 
(ze gaan op allerlei 
manieren proberen te 
knippen). Kinderen die 
nog niet zo goed kunnen 
knippen, krijgen er soms 
twee knipjes in en dan zijn 
ze al klaar. Bij kinderen 
die al wel goed kunnen 
knippen, bestaat sterk 
de neiging om het blad 
helemaal door te knippen, 
in plaats van kleine knipjes 
te plaatsen. Houd dus 
plakband bij de hand.  

Voor heel jonge peuters/
kinderen: laat ze een 
palmblad kleuren met krijt.

Extra activ iteit
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‘We gaan zo een verhaal lezen over God. God 
is altijd bij ons. Je kunt Hem niet zien, maar je 
kunt wel met Hem praten. Dat doe je door je 
handen te vouwen (doe het voor!) en je ogen 
dicht te doen.’ 

Lieve God, 
we komen vandaag samen bij U. 
Met … en … en … en … en … en … 
(benoem de namen van de kinderen en 
leg eventueel je hand zacht op  
hun hoofd als je hun naam noemt)  
Dat is fijn! 
Wilt U bij ons zijn als we lezen uit 
uw boek? 
En dan zeggen we nu samen… 
‘Amen!’

2. Welkom & gebed
Roep de peuters vanuit hun spel in de 
kring met het volgende liedje: 

We maken een kringetje  
Van jongens en van meisjes 
We maken een kringetje  
Van tralala

Als alle peuters er zijn, maak je het liedje 
af. Kijk zelf of je dit staand doet (iets 
onrustiger) of zittend. Je kunt zittend ook 
een buigende beweging maken met de 
peuters.

Maak nu een buiging 
Maak nu een buiging 
Bij de hand, bij de hand 
Pak je vriendje bij de hand 

1. Kom erbij!

4



Introductie  
Vertel de kinderen dat het 
vandaag feest is. Hebben ze 
zelf ook weleens een feestje 
gehad? Bijvoorbeeld toen ze 
jarig waren? Vandaag is er 
een heel speciaal feestje: een 
feestje voor Jezus! Voor Jezus 
de koning! Het feestje heet: 
Palmpasen. Maar wat is dat? 
Dat kunnen we lezen in de 
bijbel. Zing voor je de bijbel 
opent met de kinderen (klap in 
je handen op de maat): 

Hé, luister mee naar 
een nieuw verhaal 
Een nieuw verhaal uit 
het boek van God 
Hé, luister mee naar 
een nieuw verhaal 
Een nieuw verhaal uit 
het boek van God 

Vertel 
Lees het verhaal 
Palmpasen! op pagina 176. 
Tips bij het lezen:

•  Stel het maken van het 

pad nog heel eventjes uit 

tot na het verhaal. Laat 

de kinderen in plaats 

daarvan allemaal een 

keertje heel hard ‘I-AA!’ 

roepen. 

•  Laat bij bladzijde 177 de 

peuters om de beurt een 

persoon aanwijzen in de 

illustratie en lees voor 

wat deze persoon zegt.   

Zing 

‘De mensen vieren feest: 
palmpasenfeest. Zullen wij 
dat ook gaan doen? Met 
Palmpasen zeggen we 
‘hosanna’. Daarmee zeggen 
we: ‘Hoera voor God! Alle eer 

3. Bijbelverhaal
aan God!’ Kunnen jullie ook 
hosanna zeggen?’ Laat de 
kinderen het zo hard mogelijk 
roepen: ‘Hosanna!’

Leer de kinderen een (gedeelte 
van een) hosanna-liedje aan:

Hosanna, hosanna,  

we maken een rij 

 
Richt je bij het aanleren 
van dit liedje op de eerste 
twee zinnen. Herhaal 
die. Pak daarna de 
zelfgemaakte palmtakken 
erbij en laat de kinderen 
ermee zwaaien onder het 
zingen. 

Hosanna, hosanna, we 
maken een rij Hosanna, 
hosanna, want de Koning 
komt voorbij! 
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Ga daarna weer samen in 
het kringetje zitten. Eventueel 
kun je nog afsluiten met een 
liedje over Jezus uit de liedjes-
bijlage. Diep, diep, diep als de 
zee bijvoorbeeld. Maar je kunt 
ook meteen doorgaan naar de 
afsluiting.

4. Muziek
Doe!  

Maak daarna met de 
kinderen een pad door de 
ruimte, net als in het boek! 
Laat de peuters zelf als een 
ezeltje over het pad kruipen. 
Of wat ze misschien nog wel 
leuker vinden: neem een 
ezel van lego of duplo mee 
en laat de kinderen ermee 
over het pad kruipen.  
Laat de andere peuters aan 
de zijkant zitten en met de 
palmbladeren zwaaien, 
terwijl jullie het hosanna-
liedje zingen. Zing nu ook 
de twee laatste zinnen 
van het liedje. De peuters 
zingen daar waarschijnlijk 
niet bij mee, maar het liedje 
loopt wel fijner door. Zing 
die zinnen dus gewoon 
zelf. Misschien gaan er op 
een gegeven moment wat 
oudere peuters meezingen. 
Sowieso zijn de kinderen 
bij deze activiteit drukker 
met het palmblad zwaaien 
dan met zingen. Blijf het 

liedje zelf herhalen, telkens 
als er een nieuwe peuter over 
het pad mag kruipen met het 
ezeltje.

 
Hosanna, hosanna, 
we maken een rij 
Hosanna, hosanna, 
want de Koning komt 
voorbij! 
Gezegend is Hij, die 
komt in de naam 
Die komt in de naam 
van de Heer

De peuters krijgen vaak geen 
genoeg van dit spelletje. Soms 
vinden ze het aan het begin 
spannend, maar uiteindelijk 
wil bijna iedereen wel een keer 
over het pad kruipen. Vinden 
ze het toch te spannend? 
Dwing ze niet, laat ze gewoon 
lekker kijken of probeer eens 
om samen met het kind te 
kruipen. Dat verlaagt soms de 
drempel. 

6



Sluit af door te benoemen 
dat het leuk was, en geef 
een complimentje. Zeg dan 
met een geheimzinnige stem 
en een glimlach tegen de 
peuters:

 
En nu…  
is ons kringetje klaar. 
We doen het boek 
weer… dicht!  
High five en…  
spelen maar! 
(Of vul iets anders in dat 
jullie dan gaan doen.)

5. Sluit af
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